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Katinka uit Schaesberg schreef 
aan W.F. Hermans

Door koen eykhout
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Het universum 

van Willem 
Frederik 

Hermans
Max Pam e.a. 
De Harmonie. 

49,50 euro

Max Pam, Hans Renders en Piet 
Schreuders schrokken ervan dat 
maar weinig mensen weten wie 
W.F. Hermans (1921-1995) was en 
hoe belangrijk hij is voor de 
Nederlandse literatuur. De Volledi-
ge Werken zijn er;  in vooraanstaan-
de buitenlandse media wordt hij 
geroemd;  er zijn biografieën en 
een Willem Frederik Hermans 
Instituut. En toch stonden finalis-
ten van De Slimste Mens met de 
mond vol tanden: W.F. Wie? Tijd 
om een lampje te laten schijnen op 
deze grote schrijver, dachten de 
drie. Het stoort ze, dat hij als norse 
zuurpruim te boek staat. Niet zo 
vreemd met boeken als Mandarij-
nen op zwavelzuur (1964) en Het 
sadistische universum (1970) en 
bovendien romans als De donkere 
kamer van Damokles (1958) die niet 
echt de zon in het wezen mens 
centraal stellen. Niettemin, hun 
luxueus uitgevoerde, uitbundig 
geïllustreerde boekwerk Het 
universum van Willem Frederik 
Hermans toont dat hij ook een 
speelse kant had. Ze doken in het 
archief van de schrijver, met onder 
meer dertig strekkende meter 
brieven. Toen bleek hoe zorgvuldig 
en geestig hij op brieven inging van 
‘gewone’ lezers. Zoals scholiere 
Katinka Kessels uit Schaesberg, 

die hem schreef dat ze in eerste 
instantie beroerd werd van de 
‘negatieve dingen’ in zijn boeken. 
Ze kreeg keurig antwoord. De 
briefwisseling met kloosterzuster 
Cecilia uit Oirschot leidde tot 
verscheidene ontmoetingen. 
Gelukkig vergeten de samenstel-
lers niet de ernstige kwesties uit 
zijn schrijversbestaan, zoals de 
Weinreb-affaire over de oorlogsop-
lichter Friedrich Weinreb, of het 
conflict met de Rijksuniversiteit 
Groningen waar hij lector was en 
zeer onheus werd bejegend door 
collega’s en het bestuur. Ook 
lastige schrijvers verdienen het om 
met respect te worden behandeld. 
Het vrolijk vormgegeven boek is 
smullen voor literaire lekkerbek-
ken.

brieven
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Wat een leven! 

en andere 
Boontjes; 

Verzameld Werk 
(deel 21).

Louis Paul Boon
Arbeiderspers. 

27,99 euro

Je schrikt als je ziet dat Deel 21 van 
de Verzamelde Werken van Vlaming 
Louis Paul Boon (1912-1979) uit is, 
de enige Nederlandstalige auteur 
die de Nobelprijs had gekregen, 
ware het niet dat hij stierf vlak 
voor het Nobelcomité met hem een 
en ander kwam doorspreken. 
Verzamelde Werken klinkt als een 
grafzerk, maar bij Boon is dat niet 
zo. En zeker niet bij dit deel, een 
royale selectie uit de meer dan 
vijfduizend columns die hij schreef 
voor dagblad Vooruit in Gent. Ze 
werden ooit in negen delen 
uitgegeven, door hemzelf uitgeko-
zen. Deze negen, goed voor zo’n 
940 pagina’s, staan in dit deel, 
afgerond met een voorbeeldig 
nawoord door Boon-kenner bij 
uitstek Kris Humbeeck en een 
verantwoording door Matthijs de 
Ridder. Dat klinkt zo deftig dat 
Boon ervan zou gruwen. Daarvoor 
was hij te volks en hoewel over-
tuigd van zijn kunnen, te beschei-
den tegenover zijn geliefde lezers-
publiek: „Dag aan dag schreef ik 
voor u deze stukjes in de krant. Ze 
kunnen niet telkens opnieuw de 
roos van uw hart hebben bereikt, 
als pijlen. (…) Toch bedoelde ik iets 
goeds ermee: u elke ochtend 

De roos van uw hart
columns

opnieuw, bij het openslaan van uw 
krant, een glimlach te schenken.” 
Zo opende Boon zijn eerste 
bundeling Boontjes. Invloeden? 
Carmiggelt, Bomans, Knap. Soms 
absurdistisch grotesk over 
kasteelheertjes, soms dagdagelijk-
se beslommeringen, zoals bij 
geboorte en opgroeien van klein-
zoon David of over een ‘treinvrien-
dinnetje’ dat hij trof tijdens zijn 
treinritjes tussen woonstee Aalst 
en zijn werk bij de krant in Gent. 
Maar altijd geestig en in een 
Nederlands, zo soepel vloeiend, 
dat je denkt: waarom bestaat dat 
niet meer? Verouderd? De duvel is 
verouderd.  

Boekrecensies
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Uitzicht van 
dichtbij
Megan van Kessel 
Nijgh & Van 
Ditmar. 22,50 
euro

Megan van Kessel.  
Foto anp

V olgens de Amerikaanse 
schrijfster Elizabeth 
Hardwick (1916-2007) 
zijn er maar twee redenen 

om te schrijven: wanhoop en wraak-
zucht. Voeg daar ergernis aan toe, 
vooral de ingehouden soort en je 
hebt aardig de toon te pakken die 
Megan van Kessel (Maastricht, 
1989) aanslaat in haar debuutro-
man Uitzicht van dichtbij. 
We volgen Maggie, een jonge vrouw 
die pas moeder geworden is van Fe-
lix – staat die naam niet voor geluk? 
– en die met haar man Alfons in een 
leegstaand kerkje is gaan wonen in 
een klein dorp. De wanhoop is die 
van hoe ze in godsnaam in de groef 
moet passen die buurtbewoners 
schijnbaar moeiteloos vullen. Ze wil 
gewoon zijn, maar geen burgertrut 
worden. IJverig gaat ze een tuin 
aanleggen, maar het is of bomen en 
struiken weigeren zich te schikken 
naar wat ze beoogt: een beetje knap 
tuintje zoals andere mensen dat 
hebben. 
Met haar buurvrouw treft ze het 
niet. Net zomin als met haar vader, 
een echte rotzak. Hij weigert te rea-
geren op het geboortekaartje van 
Felix, zijn kleinzoon. Dat zijn echter 
oordelen van de lezer. Het knappe 
van dit boek is dat de schrijfster je 

de boosheid, teleurstelling en erger-
nis laat voelen van Maggie zonder 
dat uit te smeren in oordelende zin. 
Maggie als kind, met een father from 
hell en stiefmoeder, de drankzuchti-
ge Astrid, Maggie als pestkoppige 
puber en studente in kraakpanden 
en Maggie die zich nu wil voegen en 
schikken. 
In het vooruitzicht, zoals haar man 
zegt, een van de sympathiekere per-
sonages, dat ze nooit een gezinnetje 
zullen worden met belegbakjes in 
etages. Zulke haarfijne formulerin-
gen doen je als lezer stralen van ge-
luk. Nog eentje, over de buurman: 
„Tussen zijn sokken en broekspijp 
priemen harige enkels”. 
Taal van naturalisten en ironisch-
realisten, zeiden ze vroeger. Heere 
Heersema, Mensje van Keulen. Tra-
gikomische lulligheid. Want vergeet 
de tragiek niet. Ook nu niet. Ramp-
spoed dreigt aan alle kanten en een 
ramp uit haar kindertijd mag hier 
niet verklapt worden, maar liegt er 
niet om. 

Uitzicht van dichtbij, wat een fraaie, 
poëtische titel overigens, is een zeld-
zaam knap debuut. 
We want more!

roman

Belegbakje met meer etages


