
Wat spreekt u zo aan in duiven?
‘Een duif ziet er lieflijk uit en vertedert. Het is een handzame vogel. Heel 
kleine vogeltjes kun je moeilijk in de hand hebben. Duiven zijn over 
het algemeen tam. Ze kunnen goed samen in een hok, zonder geruzie. 
Ik heb sierduiven, geen vliegduiven. Naar shows ga ik er niet mee. Ik 
geniet van mijn mooie volières en van de dagelijks verzorging.’ 

U houdt ook lezingen en schreef al drie boeken over uw 
favoriete vogel. Hoe dat zo?
‘Meestal wil ik meer, als ik ergens belangstelling voor krijg. Dan wil ik 
de diepte in. Zo ook met duiven. Over hun achtergrond is veel te zeg-
gen. De duif speelt in de godsdienst een belangrijke rol, hij is gebruikt 
voor medische doeleinden, als boodschapper in oorlogen, en ook veel 
gegeten. Franse bakkers deden duivenmest in het brood om het losser 
te krijgen.’

Uw laatste boek over de duif in de schilderkunst telt 588 
pagina’s en bevat 1200 afbeeldingen. Dat moet een hels 
karwei zijn geweest!
‘De indeling en de opmaak, ik heb alles zelf gedaan. Elke bladzijde 
moest er mooi uitzien. Ik ben er tien jaar mee bezig geweest. Op cul-
tuurreizen die ik maakte, fotografeerde ik in musea en kerken schil-
derijen en beelden met duiven. Ik ben kunstboeken doorgegaan en 
heb oneindig veel tijd achter de computer gezeten. En het is lang niet 
compleet, ik kan nog wel zo’n boek maken.’

Voor wie zijn uw boeken bestemd?
‘In de eerste plaats zijn het waardevolle documenten voor mezelf. Als er 
mensen zijn die geïnteresseerd zijn laat ik extra exemplaren drukken.’

Spelen duiven ook een rol met Kerst?  
‘Jazeker. Op schilderijen van de annunciatie wordt aartsengel Gabriël 
regelmatig afgebeeld met een duif boven zijn hoofd, als symbool van 
de Heilige Geest. Soms zie je een mandje duiven in de kerststal, dan 
zijn het offerdieren.’

Ik moet bekennen dat ik duiven associeer met irritant koeren 
naast mijn slaapkamerraam. En ze schijten alles onder. 
‘Sommigen noemen duiven vliegende ratten. Dat zijn vooral straat-
duiven. Ik heb een lezing over de straatduif. De mens zelf heeft straat-
duivenplagen veroorzaakt door ze maar te voeren. En door van alles 
op straat te gooien. Afval, halve zakken chips. Als je de wereld zo vuil 
maakt, krijg je vanzelf duiven.’

U hebt zoveel kennis over de duif. Zit er geen proefschrift in?
‘Na mijn derde boek ben ik wel in een zwart gat gevallen. Maar promo-
veren? Och, in mijn KNO-tijd heb ik ook boeken geschreven, over chro-
nische neusklachten. Toen zei ook iedereen: Moet jij niet promoveren? 
Maar ik ben meer praktisch dan hoogwetenschappelijk.’

Duiven

Alumnus geneeskunde en KNO-arts in ruste Jan Luchtmeijer (74) had na zijn pensioen weer tijd voor zijn  
sierduivenhobby. Het bleef niet bij volières. Onlangs voltooide Luchtmeijer zijn derde duivenboek, De duif in  

de westerse schilderskunst, een pil van 588 pagina’s.
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